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Maandag, 22 februari 2021, openden de scholen en de universiteiten van Congo, opnieuw hun
deuren en poorten .... Na twee volle maanden gedwongen schoolonderbreking (vanaf 18 december)
werd dit besluit genomen door het Comité die in Kinshasa de Covid-19 pandemie bestrijdt. Omwille
van een aanzienlijke daling van het aantal besmettingen sedert half februari waagde men deze
beslissing. De President bekrachtigde dit besluit voor gans het land. Maar omdat de pandemie nog
niet volledig is overwonnen moet men in de scholen de barrieremaatregelen opvolgen en
respecteren:

- masker dragen vanaf 6 jaar

- handen wassen

- afstand houden
Ook de avondklokregeling van 21u00 tot 5u00 wordt gehandhaafd.
Deze coronamaatregelen zullen alleen in de steden van kracht gaan.
Het binnenland kent geen corona. In Popokabaka was er tot op vandaag nooit sprake van een
besmetting. Dat geldt ook voor het binnenland van de Kasai-Provincies.
Overal blije, gelukkige kinderen ... zij verlangen ernaar om terug naar school te gaan. De
schrik om nog een langere studievertraging op te lopen is voelbaar. Echt waar, het voorbije schooljaar
2019-2020 werd een fiasco. De kinderen beseffen héél goed dat “ver van school blijven” een gevaar voor hun toekomst inhoudt.
In onze scholen van Kinshasa (een scholencomplex van méér dan 6000 leerlingen) werken de zusters aan de herschikking van
klaslokalen. Zij kregen de nodige maskers en materialen voor het verzekeren van de corona-hygiéne. Het vraagt enorm veel werk, maar
Zij proberen de aanpassing.
Vanuit het binnenland kreeg ik deze morgen de gevraagde foto’s binnen.
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- De nieuwe start in de
lagere school van
Mashala/Kananga

- De kleintjes van ons
weeshuis “ORBET in
Popo” trekken blij en
kontent naar de
kleuterklasjes van ons
complex TEMUKA




Vooral in Kananga (en dat geldt voor alle Kasai-Provincies) is het enorm belangrijk dat het onderwijs herbegint.

De Kasai-crisis van 2017-2019 (de Kwamina Nsapu-rebellie) heeft een verwoestend effect gehad op de kinderen. Als gevolg van het
geweld konden toen in de Kasai-provincies, een 440.000 kinderen de schooljaren van 2017-2018 en 2018-2019 niet volledig afmaken.
Vele kinderen werden slachtoffer van geweld en oorlog. Ook de weeskinderen van de Vincentiuszusters (321) ondervonden nefaste
gevolgen.

Het voorbije schooljaar 2019-2020, werd door de corona-crisis driemaal onderbroken.

Terug naar school gaan is cruciaal voor de kinderen. Na jaren van angst en onzekerheid is het broodnodig het gevoel van normaliteit
in hun leven te herstellen.

zr Bernadette Musuamba, het schoolhoofd van de lagere school uit Muetshi (Centraal Kasai) schreef
in een sms-bericht: “Ik ben erg blij dat wij terug mogen starten op school. De kinderen waren te lang
inactief en liepen doelloos rond. Opnieuw werd het schooljaar verstoord maar als wij nu serieus kunnen
herbeginnen zullen wij er zeker in lukken het te redden. In alle scholen van Muetshi zijn de lessen
hervat. De klaslokalen zijn overbevolkt. Men vraagt ons ook om toch de corona-maatregelen zo goed
als mogelijk op te volgen. Wij kregen hiervoor handwasapparaten en ook maskers voor de
onderwijzers”.

Bemoedigend toch, dat de zusters telkens bereid blijven om te herbeginnen. Zij worden verenigd door
die mooie waarheid “dat elk kind kostbaar is” ... Het is voor hen een nieuwe kans om die overtuiging
opnieuw te bekrachtigen, met oneindig veel HOOP en VASTBERADENHEID.

WAAROM IK IN KINSHASA BEN ?

v" Na amper 10 dagen Popo keerde ik terug naar Kinshasa.

Bij de inleiding van mijn vorige babbel vertelde ik jullie over de ondervonden moeilijkheden met de wifi in Popo. Gewone korte
berichten vliegen weg, bijgevoegde documenten raken er nooit door. Nochtans betaalt zr Liefke een maandelijks abonnement
dat hogere snelheden en zwaardere documenten zou moeten toelaten. Ik was reeds in de burelen van MICROCOM en zij
beloofden dat de technische dienst van de maatschappij het zou onderzoeken.

v' Tevens probeer ik in Kinshasa de nodige stappen te zetten om het dossier van het accident van 11 januari af te werken en het
binnen te brengen bij de verzekeringsmaatschappij “SONAS”. Dat is dringend nodig. Nog dringender is het om de fel
beschadigde camionette van zr Liefke naar Kin te trekken. Die wagen staat nog altijd in de omheining van het politiebureau in
Mbankana (op 140 km van Kinshasa). Hij wordt er wel goed bewaakt maar wij hebben de wagen dringend nodig voor het wekelijks
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vervoer van alle levensbenodigdheden voor onze kinderen. In samenwerking met onze avocaat worden alle facturen en
bewijsstukken verzameld die nodig zijn om te getuigen dat onze chauffeur Dieto geen fouten beging
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v In de haven van Matadi arriveerde op 16 februari, de verstuurde “tweedehands-

vrachtwagen”. Die werd langs de diensten van “Wereldmissiehulp” vanuit de havan
van Antwerpen, per boot, naar Congo verzonden. Wij willen een duwtje geven aan
een” vlugge en juiste passage” van de douane in de havenstad.

De verantwoordelijke zr Celestine Mutanga van de Vincentiusgemeenschap in
Kinshasa, herstelt van een zware corona-aanval. Het gaat héél langzaam. Reeds 3
weken is zij gehospitaliseerd. Zij viel in een diepe coma en leert nu terug stappen ...
Nog altijd is de volledige overname van de verantwoordelijkheid binnen de Vincentius
congregatie niet volledig rond. Mijn laatste zorgen zijn de overname van de
landbouwconcessie Mont-Ngafula en die van de twee vervoermiddelen die zij in
Kinshasa bezitten: een jeep die al 18 jaar rondtoert en een nog oudere vrachtwagen.
Die worden op dit moment hersteld.

Natuurlijk blijft mijn zorg en liefde voor de weeskinderen uit Kananga echt levendig. In
de mate van het mogelijke blijf ik dit “prachtig werk” steunen.

Een foto genomen in Zwevezele tijJdens de decembermaand 2020 : de volgeladen mini-camion staat
klaar voor de verzending naar Congo.

Echt }lij dat ik gemeende DANKSPRANKELTIES maq door doorsturen uit
Kin. HOU JULLIE GOED ! 1,e<3"’°
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