Lieve VRIENDEN,
Alles wat een mens « onverwachts » overkomt kan op verschillende manieren worden geinterpreteerd ...
Dat probeer ik nu op mijn manier te doen rond de belangrijkste gebeurtenissen uit de julimaand.
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1 juli ... verjaardagsfeestje in ORBETH

Twee dagen na mijn deugddoend verjaardagsfeestje in Orbeth reisde ik opnieuw naar de hoofdstad van Kinshasa. Ik had er een afspraak
met zr Angélique Mutuaya. Zij werd tijdens het Algemeen Kapittel van augustus 2020 verkozen tot algemene verantwoordelike van de
Vincentiuszusters uit Kananga.

Wij verlangden beiden naar een « face a face ontmoeting » om een paar onopgeloste problemen binnen de zustergroep uit te klaren en
zeker ook om een eerste evaluatie te maken over haar eerste 10 maanden als algemene verantwoordelijke.

Ook onze « vriendschap » kon die ontmoeting goed gebruiken.

De reis naar de hoofdstad gebeurde met onze minivrachtwagen. Het werd geen gemakkelijke tocht. Het opgehoopte zand en ook de
verschillende wagens in « panne » midden op de brousseweg, zorgden voor moeilijke passages en wij werkten urenlang om de weg
berijdbaar te maken.

Rond middernacht mocht ik, middenin de brousse, genieten van een typische bosbrand.

Een schitterend gezicht... adembenemend mooi ... en telkens raak ik in de ban van die geweldige Congolese natuur.

Bosbranden zijn een gangbare praktijk in de streek van Popo en zelfs in gans Congo. Bij het begin van het droog seizoen verbranden de boeren grote

stukken van de verdroogde savanne. Ook de verdorde struiken en het bruin verbrand groen van de velden moeten het ondergaan. Zij denken dat zij zo
de grond voldoende bemesten voor het volgende oogstseizoen.
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De bosbranden zijn niet alleen verbonden met de grond en de landbouw.
Voor het volk hebben ze nog een andere betekenis.

Vuur is hier een werkinstrument voor boeren en jagers.
Nochtans weet iedereen dat overmatige verbranding leidt
tot verarming van de bodem. De verrijking van de humus
wordt er onherroepelijk door vertraagd.

Nadat het vuur is gepasseerd, wordt de grond direct
blootgesteld aan de werking van zon, wind en regen. Deze
blootstelling veroorzaakt vaak bodemerosie.

Vuur vernietigt het potentieel voor de plantenregeneratie.
Vuur veroorzaakt een geleidelijke afname van de
soortenrijkdom.

Hoewel bosbranden veel nadelen hebben, heeft deze
praktijk in Congo ook positieve effecten. Zo dragen ze bij
tot een snelle vorming van de huidige savannes.

Het religieus aspect dat een aantal traditionele overtuigingen en culturele gebruiken tot uiting brengt, is niet te verwaarlozen.
Zo heeft vuur een zuiverende functie. Pas na de broussebranden durft de lokale bevolking de geteelde gewassen ‘opeten’.

De tuin van ORBETH

In ons weeshuis doen wij niet mee aan die jaarlijkse verbranding.

Wij weten dat er betere manieren zijn om de tuinbouw te helpen lukken.
Snel humus maken en verrijkte compost verkrijgen met dode bladeren,
met stro, met schors van bepaalde bomen, zijn betere methodes. In
zelfgemaakte grote putten wordt die mengeling regelmatig omgewoeld.
Dagelijks zorgen onze jongens voor het afdekken van de planten met
palmtakken en het besproeien van de perceeltjes met water uit onze
regenputten.

Wij missen geen groenten tijdens het droog seizoen.

Samen met onze 72 weeskinderen smullen wij regelmatig lekkere
spinazie, salade, biteko-teko, bilolo, ngay-ngay, tomaten, bonen,
aardnoten ... en noem maar op
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ARTSEN zonder GRENZEN in POPO.,

In mijn vorige babbel vertelde ik hoe de streek van Popo getroffen werd door een gevaarlijke plaag :
de buiktyfus.

In de meimaand werden er al 360 gevallen ontdekt.
Popo werd een conflictgebied waar de dodelijke ziekte ongelooflijk snel voortwoekerde.

Einde mei werd de organisatie van « ARTSEN zonder GRENZEN » ingeschakeld.

Over gans Congo beschikt deze ONG over « bewakingskantoren ». Die functionneren als schildwachten. In de gezondheidszones, waar hun kantoren
ingeplant werden, volgen zij de evolutie van de algemene gezondheidtoestand van de bevolking op. Zij grijpen in wanneer de gezondheidszone een
crisissituatie kent die zij niet langer kan kontroleren.

De leden van Artsen zonder Grenzen werken zeer deskundig en doetreffend. Zij bieden hulp aan alle zware zieken, ongeacht de herkomst van de
mensen of welke politieke of religieuze overtuiging zij hebben.

In juni werd de centrale administratie in Kinshasa geinformeerd over gevallen van buiktyfus in de gezondheidszone van Popokabaka. Er werden stalen
voor onderzoek naar de INRB / Kinshasa gestuurd. De gevallen werden bevestigd.

Onmiddellijk begon de organisatie haar humanitaire actie.

In een zoektocht naar een geschikt domein in Popo kwamen zij terecht in ons weeshuis ORBETH. Zij vroegen of zij gedurende twee maanden
hun tenten bij ons mochten opslaan en of wij wilden instaan voor de keuken, de was en de omkadering van de 36 leden die voor de actie naar Popo
werden uitgezonden ? Natuurlijk kregen zij een JA-WOORD.

Hun experts kwamen begin juli om eerst een inventarisatie van de situatie en de benodigdheden op te maken. Hoeveel mensen, medicijnenen en
goederen er nodig waren. De lijst werd doorgegeven naar het hoofdkantoor in Kinshasa.

Docteur Faustin IGULU, Chef de ’ACTION
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de administratieve verantwoordelijken — dagelijks wordt er water bijgehaald uit de rivier ... wij krijgen ook een voorraad in onze regenput ...

In 5 gezondheidscentra (Popo, Ingashi, Imwela, Kambangu en Ikomba) zijn ze werkzaam.

Eerst wordt er animatie gegeven aan de bevolking, aan de jongeren, aan de schoolkinderen en speciaal aan de moeders. Daarna starten de
consultaties. Zware zieken worden per moto naar het hospitaal gebracht en daar intenser behandelt. Er is een goeie samenwerking met de dokters en
het personeel van het hospitaal van Popo. Afspraken werden getekend met gezondheidsfunctionarissen en staatsinstellingen van de Provincie
Kwango.

Alle diensten, behandelingen en interventies zijn gratis. Om ervoor te zorgen dat er geen corruptie of fraude is onder de gezondheidswerkers, betalen
ze bonussen aan degenen die helpen.

De eerste week van hun aanwezigheid werden er 713 tyfus gevallen en 308 zieken met ernstige malaria behandeld.

De bevolking reageert héél positief en grote groepen melden zich aan in de consultatietenten.

moto’s brengen de zieken naar het hospitaal - de animatie speelt een belangrijke rol — de zwaarste zieken worden gehopitaliseerd
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Toen wij aan de chef van de delegatie vroegen « waarom zoiets de bevolking van Popo overkwam ?» antwoordde hij :

De mensen leven in een té grote armoede en kunnen zich geen medische verzorging veroorloven die ze moeten betalen ...
Zijn antwoord valt op mijn hart als een steen .... het bezorgt mij « blanke nachten »
Meer dan ooit waardeer ik de evangelische boodschap ... ik blijf ervoor LEVEN !
GELIJKHEID, RECHTVAARDIGHEID, SOLIDARITEIT en LIEFDE ... daar gaat het om.

Onnodig te vertellen dat ook wij ons ten volle
inzetten en meehelpen om deze
humanitaire actie te helpen LUKKEN.

DANKBAAR om jullie steun en vriendschap.
Tot den volgende babbel ... met Gods ZEGEN.

Lieve Van Wijmeersch
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